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Vertelling 4–7 jaar

Nieuwe woorden
Jezus en zijn leerlingen zijn samen op weg. Ze gaan bij mensen op bezoek. Ze gaan
ook naar de synagoge. Daar komen de mensen samen om te praten over de woorden 
van God. Jezus vertelt het goede nieuws. Hij praat over Gods koninkrijk.
De mensen luisteren. Ze stoten elkaar aan en zeggen: ‘Wat een mooie woorden. Wat 
een goed verhaal, echt anders dan wat ik eerder heb gehoord! Het lijken wel nieuwe 
woorden.’ De mensen knikken en lachen. Met deze woorden kunnen ze verder!

Opeens klinken er hele andere woorden. Een man schreeuwt heel hard. Het is een 
man met een nare storm in zijn hoofd. Hij wil niet zo hard schreeuwen en nare 
woorden zeggen, maar het gebeurt toch. 
De mensen schrikken van de woorden. Maar Jezus niet. Hij zegt tegen de nare storm 
in het hoofd van de man: ‘Laat die man met rust, ga weg uit zijn hoofd!’ De man trilt 
en beeft. Er klinkt nog een harde schreeuw en dan is het stil. De storm uit het hoofd 
van de man is weg. ‘Hoera!’, roept de man blij. 

De mensen bij de synagoge hebben het allemaal gezien en zeggen tegen elkaar: ‘Wat 
is Jezus toch bijzonder. Wat hij doet, is speciaal. Kom, we gaan het aan onze vrienden 
vertellen.’ De mensen gaan naar huis en vertellen iedereen over de woorden van Jezus.

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wat vind jij mooie
woorden? Waarom? Bedenk samen
manieren om deze woorden zo mooi

mogelijk te zeggen.

p
Spel: Maak met je stem nieuwe
geluiden. Doe nu allemaal je ogen dicht
en tik iemand aan die zijn/haar geluid

laat horen. Kunnen de anderen horen van wie
dit nieuwe geluid komt?

Zingen: Maak een eigen liedje met
de mooie woorden die jullie hebben
bedacht. Gebruik ook muziek-

instrumenten om de woorden echt ‘een ander
geluid’ te geven. Wie zou dit mooie liedje wel
kunnen gebruiken, denk je?

Vertellen
Een ander geluid

Marcus 1:21-28 28 januari 2024
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